
There is a crack in everything

That’s how the light gets in

~ Leonard Cohen ~

Mevrouw

Paula De Meutter
Echtgenote van de heer Georges Vercammen

Ere-Directeur OCMW Antwerpen

Paula werd geboren in Oelegem op 9 maart 1943.
Ze is thuis in Wondelgem rustig ingeslapen op 13 november 2025.

Het was haar wens om in familiekring afscheid te nemen.

Zoals ze leefde, zo vertrok ze. 
Vastberaden en omringd door wie haar lief waren:

Georges Vercammen
haar echtgenoot

Natasja Vercammen en Geert Dewaele
haar dochter en schoonzoon

Fleur 

De familie De Meutter deelt mee in het afscheid.

Dank aan haar huisartsen Dr. Filip Van Kerckhoven en Dr. Ine van der Linden
en aan Dr. An-Kristin Ascoop van het AZ Sint-Lucas, voor hun goede zorgen.

Digitaal condoleren kan op www.uitvaartmussche.be


